Lieve vrienden,

We hebben weer een aantal enerverende maanden achter de rug.
Het is momenteel erg warm, een warmte die ik in de afgelopen
jaren nog niet heb meegemaakt.

Het gaat goed met de kinderen in Grace Village. Ze gaan met
plezier naar school en het eerste semester heeft iedereen met
bemoedigend resultaat afgerond.

Jonathan, Lydia en Samrawit doen dit jaar examen van de lagere
school en we zitten er goed achterheen dat ze hard studeren. We
hebben twee leraren ingeschakeld die iedere vrijdag- en
zaterdagmiddag komen om de kinderen wat extra hulp te geven
bij het leren.

Eden en Selam moeten dit jaar examen doen van de tiende klas en
zijn ook druk bezig met hun studies.

Met Eden is er een wonder gebeurd, ze plaste al jaren in bed
terwijl ze al negentien jaar oud is. We hebben al een aantal keren
medicijnen hiervoor geprobeerd en ook de wekker gezet, maar dat
werkte eigenlijk niet. Op een gegeven moment kwam ze bij me en
wilde ze het nog een laatste keer proberen. Helaas werkte het weer
niet en ze kwam me dat vertellen. Ik vroeg haar of ze nog steeds de
wekker zette, maar dat deed ze ook niet meer. Ik heb als laatste
poging toen met haar afgesproken dat ze de wekker weer zou gaan
zetten en dat voor iedere keer dat ze in bed plast mij een Euro
moet betalen en ik zou haar 2 Euro betalen voor iedere keer dat ze
droog was. De eerste twee nachten heb ik eraan verdiend en
daarna ging zij verdienen en na een week kwam ze bij me dat het
niet meer nodig was, ze was droog en tot nu toe is dat zo gebleven.
Dit heeft haar zo bemoedigd en ze ziet het echt als een wonder dat
de Here aan mij dit idee gaf en dat het nu helemaal opgelost is, ze
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kreeg zoveel zelfvertrouwen hierdoor dat ze zelfs in de dienst
spontaan haar getuigenis heeft gegeven. Begin van het jaar is zij
ook gedoopt door mijn vader.

Met Nardos gaat het goed, ze is een paar keer op controle geweest
in het ziekenhuis en de dokters zijn heel tevreden. Ze is nu druk
bezig met leren lopen.

We hebben afgelopen maand een nieuw moedertje met haar baby
op mogen vangen. De moeder heet Meaza en haar baby Hiwot.
Volgens haar verhaal is ze verkracht, maar we zijn hier niet
helemaal van overtuigd omdat ze in een bar werkte. Maar soms
heeft het tijd nodig voordat de hele waarheid boven tafel komt.
Het is een lieve jonge vrouw die veel van haar baby’tje houdt. We
zijn nu bezig om haar weer in contact te brengen met haar familie.
Ze is al een aantal jaar niet thuis geweest en haar ouders weten niet
dat ze een kindje heeft. We hopen en bidden dat ze over een tijdje
toch weer naar haar familie terug kan gaan.

Ook werd er weer een nieuw vondelingetje binnen gebracht, we
hebben haar Eldana genoemd, een gave van God, betekent dat. Ze
is verder goed gezond en groeit goed.

We hebben met het hele dorp een geweldig paasfeest gevierd. Om
half acht hadden we de paasdienst waarin we hebben stilgestaan
bij de betekenis van Pasen. De kinderen mochten zelf wat liederen
opgeven en vijfjarige Semere steekt meteen zijn hand op en vraagt
om een van de kerstliederen. Daar hebben we natuurlijk gehoor
aan gegeven, want zonder Kerst zou het geen Pasen kunnen zijn!
Na de dienst heeft iedereen meegeholpen om de geit opgegeten te
krijgen. ’s Middags koffie drinken en een film kijken en ’s avonds
iedereen moe maar voldaan naar bed.

Geheel onverwachts werd Grace Village ook verblijdt met de gift
voor een nieuwe minibus. Wat was iedereen geweldig blij en
dankbaar! De kinderen kunnen nu weer veilig naar school
vervoerd worden.




Overige projecten

Sinds vorig jaar hebben we al 22 straatkinderen in het rehabilitatie
centrum gehad. Het is mooi te zien dat deze kinderen met liefde
en aandacht ook de weg naar huis weer durven gaan. Van de 22
zijn er momenteel nog 20 thuis. Twee zijn weer de straat op
gegaan. We vinden het een bemoedigend resultaat.

39 nieuwe straatkinderen hebben we sinds januari direct van de
straat naar huis kunnen brengen en waar mogelijk terug in school
geplaatst. We gaan de komende weken onderzoeken wie er
allemaal nog thuis zijn.

We hebben de afgelopen maanden 160 arme gezinnen
geselecteerd en daar hopen we de komende maanden mee aan de
slag te gaan om ze te helpen een bedrijfje op te zetten.

We krijgen regelmatig bezoek van de overheid en men blijft onder
de indruk van het werk wat er in en buiten Grace Village verzet
wordt. We blijven een modelorganisatie voor de regio, waar we
natuurlijk heel erg dankbaar voor zijn.

We willen u ook heel hartelijk dankzeggen voor uw trouwe
ondersteuning van het werk in Ethiopié, zonder uw steun zouden
we geen Grace Village hebben.

Vanuit het bestuur

We zijn blij verrast met een aantal grotere giften in de afgelopen
periode die ons in staat stelden om - naast onze vaste
maandelijkse bijdrage voor de kosten van levensonderhoud van
de kinderen - ook een deel van het bedrag van de nieuwe minibus
te kunnen betalen.

Regelmatig wordt er in kerkdiensten voor Grace Village
gecollecteerd. Onlangs was ons bestuurslid Ton Bisschop in
Heukelum waar hij wat meer over het werk verteld heeft. Mocht u
interesse hebben, dan kunnen we als bestuur ook bij u een aandeel

in of na de kerkdienst verzorgen. Laat het ons dan via
info@bridgetolight.nl weten.

Vanaf deze plek feliciteren we ook alvast Soap for Hope die in juli
tien jaar bestaan. Al tien jaar maken ze prachtige zeepcadeautjes
en alle opbrengst gaat naar Grace Village. Neem eens een kijkje
op hun website www.soapforhope.nl en steun met uw aankoop
Grace Village.

Om voor te danken:
o Voor Eden die niet meer in bed plast.
o Dat de Here blijft voorzien in wat we nodig hebben.

« Voor de onverwachte zegeningen die Hij stuurt, zodat we meer
arme mensen kunnen helpen.

o Voor de nieuwe minibus die we konden kopen.

Om voor te bidden:

o Voor de kinderen die examen moeten doen dit jaar.

o Voor veiligheid van ons personeel. Ze moeten vaak ver reizen
om familie van kinderen te zoeken.

« Voor de kinderen in Grace Village, dat we familie kunnen
vinden voor hen.

o Voor de moedertjes met hun baby’s.

www.bridgetolight.nl
info@bridgetolight.nl




